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Het feest van de Geest
Eén van de mooie werk-
zaamheden die ik als 
vicaris-generaal mag ver-
richten is het toedienen 
van het sacrament van het 
Vormsel. Dit jaar mag ik 
dat doen in de dekenaten 
Eindhoven en Oirschot. 

Het vormsel wordt vaak 
juist in deze periode 
van de Paastijd of rond Pinksteren toegediend. Het is 
altijd een feest om met tieners, jongeren en volwas-
senen dit feest van de Geest te vieren.

Eigenlijk vieren we iedere keer met het vormsel het 
feest van Pinksteren. Iedere keer opnieuw vieren we 
de gaven van Geest: liefde, vriendschap, vreugde, 
vrede, goedheid, geduld, zachtmoedigheid en ingeto-
genheid. Het zijn eigenschappen die wij als christenen 
eigen mogen maken en er in mogen groeien. 
Eigenlijk is het ieder dag Pinksteren: het feest van de 
Geest.

Huub Oosterhuis heeft er een prachtig Pinksterlied 
over geschreven:

Wat altijd is geweest, het waaien van de geest,
gebeurt aan ons vandaag.
Dat vuur van het begin, wij ademen het in,
Gods woord dat antwoord vraagt.
Die in de stilte sprak, het noodlot onderbrak
en baande nieuwe wegen,
Hij is nog niet verstomd, Hij zoekt naar ons, Hij komt
in mens na mens ons tegen.

Het meeste gaat voorbij,
maar meer en meer wordt Hij
de toekomst die ons wacht.
Bij Hem is geen verraad, Hij zelf heeft ons gemaakt,
Hij peilt en proeft ons hart.
Wij leven zijn bestaan, zijn ongekende naam
aanschouwen wij van verre.
Zijn zwijgen is van goud, zijn woord is ons behoud
in leven en in sterven.

Als alles is volbracht zal Hij voor ons een stad
van brood en spelen zijn.
De stok die ons regeert, de dood zal zijn gekeerd,
wij zullen mensen zijn.
Hij geeft een nieuw gezicht aan duisternis en licht
aan alles wat wij deden.
Hij maakt zijn woorden waar, wij spreken met elkaar

Woord van de pastoor

van de Paastijd of rond Pinksteren toegediend. Het is 

van het sacrament van het 

Vicaris Theo Lamers Doe mee en maak dromen waar!
Dit jaar was het Vastenactieproject 2024 gewijd aan 
gezinnen, een belangrijk aspect van ons familiepasto-
raat, om gezinnen die het om diverse redenen zwaar 
hebben - sociaal of fi nancieel - een dag vol zorgeloos 
plezier schenken! Het doel? Gezinnen naar de magi-
sche wereld van de Efteling brengen, waar geluk en 
avontuur samenkomen.

Naast de ontvangen toegangskaartjes en vouchers die 
we via het bisdom gekregen hebben, heeft de vasten-
actie in onze parochie prachtige bedrag van € 2787,50 
opgebracht.

Samen met andere parochies uit het dekenaat Box-
meer – Cuijk – Gemert gaan we nu verder aan de slag 
om te zorgen dat dit project vele blijde gezichten op 
kan gaan leveren.

Vastenactie 2024

een taal van hoop en vrede.
Namens het pastorale team en het parochiebestuur
een Zalig Feest van de Geest!

Vicaris Theo Lamers

Kerkpleinconcert
Op zondag 7 juli a.s. – het feest van de Zoete Moeder 
van Den Bosch – is het 113 jaar geleden dat de eerste 
steen voor de huidige Martinuskerk is gelegd. We vie-
ren dat traditiegetrouw op deze dag. 

Om 10 uur is er een eucharistieviering in de Martinus-
kerk. 

Aansluitend (rond 11 uur) vindt het Kerkpleinconcert 
plaats dat gegeven wordt de kerkelijke harmonie 
Gaudete in Domino. U bent van harte welkom om 
samen dit feest te vieren. Zowel in de kerk als op het 
kerkplein!

Jubileum
Op zondag 9 juni viert emeritus pastoor-deken Gerard 
Küppers zijn 40-jarig priesterjubileum. Hij zijn laatste 
benoeming in Cuijk is geweest heeft hij gevraagd of 
hij dit bijzondere jubileum op bescheiden wijze in 
onze parochie, in de Martinuskerk mag vieren. Wij zijn 
uiteraard bijzonder vereerd dat we samen met hem 
dit feest mogen vieren.

Martinustoren
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Van het Erfgoedcentrum Kloosterleven Nederland 
in Sint Agatha

Op zondag 9 juni is de Open Kloosterdag met als 
thema ‘Wat is jouw verhaal’. Broeder Edgard Claes is 
een internationaal vermaard kunstboekbinder met een 
eigen atelier in het kruisherenklooster. Voorbeelden 
van zijn bindwerk zijn te zien in de huidige tentoon-
stelling in het klooster: ‘Verborgen boekenpracht’. 

Klooster Sint Agatha bewaart de enige Nederlandse 
kloosterbibliotheek die sinds de middeleeuwen ter 
plekke bleef. Het bekendste boek is het handgeschre-
ven Graduale van Johannes van Deventer. Het werd 
rond 1500 gemaakt, weegt maar liefst 22 kilo en bevat 
unieke miniaturen. 

De bibliotheek werd eeuwenlang vooral gebruikt door 
de Kruisheren, maar is nu in een expositie te be-
wonderen.  In het kader van het thema ‘Wat is jouw 
verhaal’ van de Open Kloosterdag geeft br. Edgard een 
lezing over zijn werk om 14.00 uur in de huiskamer 
van het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven. 

Klooster Sint Agatha

Om zeker te zijn van een plek kunt u zich opgeven via 
info@erfgoedkloosterleven.nl. Zie www.erfgoedkloos-
terleven.nl, voor de Open Kloosterdag Open klooster-
dag - Konferentie Nederlandse Religieuzen (knr.nl)

Koorvesper Klooster Sint Agatha 
op 26 mei en 30 juni

Op de laatste zondag van de maand is er om 16.00 uur 
een koorvesper in de kloosterkerk van Sint Agatha. De 
koorvespers zijn overgewaaid uit de Anglicaanse kerk 
in Engeland en worden inmiddels op verschillende 
plekken in Nederland gehouden. Het zijn vieringen 
tegen het vallen van de avond, waarin het koor een 
centrale rol heeft met het zingen van beschouwende 
teksten in prachtige samenklanken.

De koorvespers blijken door de mooie muziek geliefd 
bij kerkgangers en niet-kerkgangers. Een groep erva-
ren zangers en zangeressen uit de regio geeft vorm 
aan deze oude en nieuwe traditie in Klooster Sint 
Agatha.

Klooster Sint Agatha, Kloosterlaan 24, 5435 XD Sint 
Agatha
www.kloostersintagatha.nl
www.erfgoedkloosterleven.nl

Op zondag 9 juni zal emeritus pastoor Küppers voor-
gaan in de eucharistieviering van 10 uur en de viering 
zal mede opgeluisterd worden door Tineke Steenbrink 
(organiste) en Valeria Miñaco (Sopraan). 

Aansluitend aan de viering bent u van harte uitgeno-
digd voor een kop of thee met wat lekkers en bent u 
in de gelegenheid om pastor Küppers te feliciteren.

De Lambertusklok van Linden 400 jaar 

De tijd stond even stil in Linden en niet alleen omdat 
de wijzers van de klok waren weggehaald. De klok kon 
wel luiden en deed twee keer dienst: bij het overlij-
den van Riek Vergeest en Adwiek Janssen. Een mooie 
oude traditie.  

Linden weet ook overdag weer hoe laat het is. 
Op 14 mei is het uurwerk teruggezet na het onderhoud  
en sinds vorige week houden de gerenoveerde wijzers 
-ook in goud- ons weer bij de tijd, ook in de nacht. 
De gouden haan staat er niet meer alleen en van God 
verlaten voor.   

Lambertuskerk Linden
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Drievuldigheidszondag
Zaterdag 25 mei
 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering
Zondag 26 mei
 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk 
 eucharistieviering
 10.30 uur, Martinuskerk Katwijk, 
 eucharistieviering m.m.v. Vivace - Vianen

Sacramentsdag
Zaterdag 1 juni

 14.00 uur, Lambertuskerk Linden, 
 gildemis
 18.00 uur, ’t Akkertje Vianen, 
 eucharistieviering m.m.v. Vivace
 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering
Zondag 2 juni
 9.30 uur, vm. Kinderkapel Beers, 
 eucharistieviering met samenzang
 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering, Eerste Heilige 
 Communie m.m.v. het jeugdkoor
 10.00 uur, Lambertuskerk Linden, 
 zondagviering
 11.00 uur, MFA De Valuwe, 
 eucharistieviering

Tiende Zondag door het Jaar
Zaterdag 8 juni
 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering
Zondag 9 juni
 9.30 uur, Martinuskerk Katwijk, 
 eucharistieviering m.m.v. de Maasklanken
 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering 40 jarig priester-
 feest pastor G. Küppers m.m.v.
 Tineke Steenbrink en Valeria Mignaco 
 (sopraan)
 10.00 uur, Lambertuskerk Linden, 
 zondagviering

Elfde Zondag door het Jaar
Zaterdag 15 juni
 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering
Zondag 16 juni
 9.30 uur, vm. Kinderkapel Beers,
 eucharistieviering .m.v. koor Beers- 
 -Escharen
 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering m.m.v. Vivace
 11.00 uur, MFA De Valuwe, 
 eucharistieviering
 10.00 uur, Lambertuskerk Linden, 
 zondagviering

Twaalfde Zondag door het Jaar
Zondag 23 juni
 9.30 uur, Martinuskerk Katwijk, 
 eucharistieviering m.m.v. de Maasklanken
 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering - m.m.v. het jeugd-
 koor
 10.00 uur, Lambertuskerk Linden, 
 zondagviering

Dertiende Zondag door het Jaar
Zaterdag 29 juni
 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering
Zondag 30 juni
 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering m.m.v. 
 Moluks koor Tahuri
 10.00 uur, Lambertuskerk Linden, 
 zondagviering
 11.00 uur, Lambertuskerk Beers,
 eucharistieviering, gildeviering

Liturgische kalender

St. Martinus 
parochiekerk

H. Jozef
Cuijk

H. Lambertus
Beers

H. Antonius van 
Padua - Vianen

H. Agatha
St. Agatha

H. Martinus
Katwijk

H. Lambertus
Linden
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De dagelijkse viering in de Martinuskerk is om 10 uur.
Op vrijdag 7 juni van 19.00 tot 20.00 uur een Taizévie-
ring met stilte, bezinning en zang. Op vrijdag 5 juli is 
er géén Taizeviering.
Deze vrijdagen is er géén aanbidding in de ochtend.

Op de andere vrijdagen is er om 9.30 uur, voorafgaand
aan de eucharistieviering een rozenkransgebed.

De viering in Castella is iedere vrijdag om 19 uur 
(m.u.v. de eerste vrijdag van de maand, dan wordt er 
in huis communie rondgebracht).

Alle vieringen vanuit de Martinuskerk zijn te volgen 
via de livestream die te vinden is op de website
www.martinuscuijk.nl. Op zondagen en bijzondere 
momenten wordt de viering ook uitgezonden via 
Omroep Land van Cuijk.

Dagelijkse vieringen

Parochiestatistiek

Nellie Josten – Veldpaus
Truus van Amstel – de Bruijn
René Gademan
Wiet Wolters
Gerry Broeren

Uitvaart

Ons gebed wordt gevraagd 
voor hen die in de 
afgelopen maanden zijn 
overleden. 
We hebben van hen 
afscheid genomen in de 
kerk of in het 
crematorium:

Feesten 
komende periode 

Za 25 mei, H. Gregorius VII, paus
Zo 26 mei, Drievuldigheidszondag
Ma 27 mei, H. Augustinus van Canterbury, bisschop
Wo 29 mei, H. Paulus VI, paus
Vr 31 mei, Maria Bezoek
Za 1 juni, H. Justinus, martelaar, gedachtenis
Zo 2 juni, Sacramentsdag
Ma 3 juni, HH. Carolus Lwanga en gezellen, martela-
ren van Oeganda, gedachtenis
Wo 5 juni, H. Bonifatius, bisschop en martelaar,
gedachtenis
Do 6 juni, H. Norbertus, bisschop
Vr 7 juni, Heilig Hart van Jezus, hoogfeest
Za 8 juni, Onbevlekt Hart van Maria, gedachtenis
Zo 9 juni, Tiende Zondag door het Jaar
Di 11 juni, H. Barnabas, apostel, gedachtenis
Do 13 juni, H. Antonius van Padua, priester en kerkle-
raar, gedachtenis
Vr 14 juni, H. Lidwina, maagd, feest
Za 15 juni, Maria op zaterdag
Zo 16 juni, Elfde Zondag door het Jaar
Wo 19 juni, H. Romualdus, abt
Vr 21 juni, H. Aloïsius Gonzaga, kloosterling,
gedachtenis
Za 22 juni, HH. John Fisher, bisschop, en Thomas 
More, martelaren – Maria op zaterdag
Zo 23 juni, Twaalfde Zondag door het Jaar
Ma 24 juni, Geboorte van de H. Johannes de Doper
hoogfeest
Do 27 juni, H. Cyrillus van Alexandrië, bisschop en
kerkleraar
Vr 28 juni, H. Ireneus, bisschop en martelaar,
gedachtenis

Za 29 juni, HH. Petrus en Paulus, apostelen,
hoogfeest
Zo 30 juni, Dertiende Zondag door het Jaar

Marjo Nillessen en 
Lambert Welling

In de afgelopen periode 
zijn in onze parochie 
getrouwd: 

Huwelijk



6 ● de Mantel ● nieuwsbrief ● mei 2024

Hoe zit het met de verwarming?
Ook die is gerepareerd!
Het was een lange oefening in geduld en afzien. Een 
afweging tussen vervangen en repareren is gemaakt.
Uiteindelijk is er een bedrijf gevonden dat voldoende 
verstand  en ervaring heeft om de klus te klaren 
zodat een grote investering kan worden uitgesteld. 
We mogen ons ook realiseren dat Peter Grootens en 
Toon van Kessel ons door de winter hebben geholpen. 
Mede dank zij hen konden we de kerk in de afgelopen 
wintermaanden blijven gebruiken. 

Herdenking Linden 17 september 
op nationale herdenkingskaart

De jaarlijkse herdenking van de gesneuvelde Ameri-
kaanse militairen bij het vliegtuigmonument op 17 
september heeft inmiddels een vaste plaats gekregen 
op de agenda van het dorp en van de gemeente Land 
van Cuijk.
De herdenking is nu ook opgenomen op de nationale 
herdenkingskaart van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. 
Zie website www.4en5mei.nl / herdenkingskaart. 
Komende herdenking op 17 september zal het 80 jaar 
geleden zijn dat de vliegtuigcrash plaatsvond en wij 
onze bevrijding herwonnen. 

Vastenactie 2024 Linden
De geloofsgemeenschap Linden heeft met de Vastenac-
tie bijna 450 euro opgebracht.
Hartelijk dank aan eenieder die aan deze fantastische 
opbrengst heeft bijgedragen!
We hebben gemeld dat de contactgroep Linden nog 
wil  nadenken over de  bestemming van de Vasten-
actie: hetzij aansluiten bij de actie vanuit de paro-
chie (de organisatie van een gratis dagje Efteling dit 
najaar voor gezinnen die het in onze parochie moeilijk 
hebben), hetzij kiezen voor een eigen bestemming, 
in overleg met de geloofsgemeenschap. We wachten 
nadere berichten voor beide doelen nog af.

Vieringen in onze Kerk 
Zondag 19 mei Pinksterfeest

10.00 uur Zondagviering 

Onze vieringen zijn meditatief van karakter en wor-
den altijd gevolgd door ‘koffi  e in De Burcht’. Iedereen 
is welkom!

Zaterdag 1 juni 14.00 uur Gildemis
Heilige Mis ter intentie van de overleden en levende 
leden van het Sint Antonius en Maria Gilde. Ook zullen 
de nieuwe leden van het Gilde worden ingeleid.

Zondag 2 juni 10.00 uur Zondagviering
Zondag 16 juni 10.00 uur Zondagviering

Synode bijeenkomsten
Gespreksverslag Synode Bijeenkomsten

Gehouden in de heilige Martinusparochie Cuijk
In dorpshuis De Burcht in Linden

In de afgelopen maanden hebben in onze parochie 
synodale gesprekken plaats gevonden. Hieronder vindt 
u het verslag zoals het ook is ingezonden voor de ver-
slaglegging van het bisdom ’s-Hertogenbosch.
Datum gesprek: 19 februari 2024, 5 maart 2024 en 21 
maart 2024

Besproken onderwerpen: Luisterende kerk (H16), 
vrouwen in de kerk (H9) en armen in de kerk (H4)

Aantal gespreksdeelnemers: telkens 6-18 personen

Achtergrond of typering van de groep: Parochianen in 
de leeftijd van 35-80 jaar uit de verschillende geloofs-
gemeenschappen van de H. Martinusparochie. Eén lid 
van het pastorale team en twee vertegenwoordigers 
uit de geloofsgemeenschappen verzorgden en leidden 
de avonden. 

Plaatsnaam: Cuijk e.o

Wat leert dit gesprek jullie?
We hebben de gespreksmethodiek van de synode 
gevolgd. Iedereen kon op deze manier aan het woord 
komen en dat werd als prettig ervaren omdat je ook 
echt het gevoel had dat er naar je geluisterd werd. 
Duidelijk werd dat kerk zijn voor de aanwezigen 
verschillende betekenissen heeft. De kerk, dat is het 
instituut waarvan we het gevoel hebben geen invloed 
op te hebben, maar de kerk is ook de groep mensen 
waar we heel dichtbij mee om de tafel zitten. Er 
werden zorgen geuit over de toekomst van de kerk 
en dat we daar als gedoopten een verantwoordelijk-
heid in hebben. Alleen weten we niet zo goed wat er 
van ons verwacht wordt. Daarentegen hebben we wel 
verwachtingen van de ambtsdragers. Zij mogen meer 
zichtbaar zijn in onze samenleving.

Welke lijnen komen naar voren uit het gesprek? 
• Er is een verlangen naar een meer verbindende rol 

van de kerk/geloofsgemeenschap in onze samenle-
ving. Dit kunnen we o.a. doen door een luisterend 
oor te bieden.

• Vrouwen moeten toegelaten kunnen worden tot 

Zondag 30 juni 10.00 uur Zondagviering
Zondag 14 juli 10.00 uur Zondagviering
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het ambt van diaken. Vrouwen kunnen in de kerk 
een verschil maken omdat zij zowel fysiek als 
geestelijk een andere beleving hebben dan man-
nen. 

• Vrouwen aanstellen in het ambt van priester daar 
waren de meningen over verdeeld. 

• De taak van een diaken (m/v) ligt bij de diaconie. 
Een diaken staat in dienst van het luisteren en de 
zorg, mensen ontmoeten en ondersteunen daar 
waar nodig. De bediening van de sacramenten is 
niet de hoofdtaak van de diaken.

• Wij willen als kerk duidelijker aanwezig zijn in de 
samenleving voor de ondersteuning van de armen, 
zowel op materieel als op geestelijk gebied. We 
doen dit als kerk te weinig, ook omdat wij zelf leven 
is onze eigen bubbel en nauwelijks in contact komen 
met de armen. De kerk is niet meer te vinden in de 
‘haarvaten’ van de samenleving. Wel weten we van 
de Caritas en de Vincentiusvereniging.

• De indruk bestaat dat het parochiebestuur zich 
alleen bezig houdt met organisatorische en fi nan-
ciële zaken en nauwelijks weet wat er onder de 
parochianen leeft. Een parochieraad bestaande uit 
parochianen uit de diverse geloofsgemeenschap-
pen die het parochiebestuur kan adviseren zou een 
oplossing kunnen zijn.

Wat willen jullie meegeven aan de synode 
in oktober 2024?

• We hebben behoefte aan warme belangstelling 
voor elkaar. Zien en gezien worden. Een luiste-
rende kerk!

• Laat de priester weer priester zijn en laat de ma-
nagement- en bestuurstaken binnen de parochie 
over aan mensen die daarvoor zijn opgeleid.

• Liturgie zonder diaconie is als een ‘lege huls’.
• Met Vaticanum II zouden er ook veel dingen gaan 

veranderen. Uiteindelijk werden zaken door de 
verschillende bisschoppenconferenties weer terug-
gedraaid. Belangrijk is om de veranderingen nu 
te borgen zodat we ook echt een luisterende kerk 
worden en blijven.

• De zorg voor het gemeenschappelijk huis, de 
aarde, en de zorg voor elkaar wordt nog te weinig 
besproken op lokaal niveau. We moeten samen-
werking zoeken met organisaties die ons kunnen 
helpen om te zien wat we in onze omgeving kun-
nen doen.

• Uitleg over de sociale leer van de Kerk mag een 
belangrijker punt van aandacht worden.

• Het wordt nog een hele klus om het gewijde kader 
te overtuigen en mee te krijgen naar een Kerk 
die luistert en begeleidt. Het wordt tijd dat ook 
zij naar buiten kijken en in de samenleving gaan 
staan.

Kom en vier met ons een speciale dag voor gezinnen, 
een dag vol ontmoeting, gezelligheid en betekenis! 
Iedereen die samen met ons er een mooie dag van 
wil maken nodigen we op 15 juni 2024 uit voor deze 
familie-parochiedag , waarbij we samen komen om 
elkaar te ontmoeten en te vieren rondom Maria.

🎶 Met de muzikale mensen ontdekken we diverse 
Marialiedjes om samen te zingen. 

🎨 Met de creatievelingen gaan we aan slag met kaar-
sen en was. 
Een kaars als symbool voor het licht, de warmte en 
liefde binnen het gezin, helemaal zelf gemaakt. 

🎡 Voor de avontuurlijke geesten hebben we diverse 
luchtkussens klaarstaan! Jong en oud kunnen de no-
dige energie daarop kwijtraken. 

🍽 Natuurlijk is er ook aan de innerlijke mens ge-
dacht! Verwen jezelf en je gezin met heerlijke hapjes 
en drankjes, en proef de smaken van samenzijn en 
verbondenheid.

🙏 We nodigen jullie uit om deel te nemen aan mo-
menten van bezinning en refl ectie, geïnspireerd door 
het leven en de wijsheid van Moeder Maria. 

Laat je hart spreken en vind samen rust te midden van 
de hectiek van het dagelijkse leven. Een ervaring van 
samen op weg gaan in de verbondenheid, de liefde en 
warmte van het gezin. 

📅 Datum: 15 juni 2024 
⏰ Tijd: 10.00 uur - 16.00 uur 
📍 Locatie: Kerktuin Katwijk, (Mariagaarde 4, Kat-
wijk) 
Leeftijd: 0-99+
Programma:
10.00 uur Inloop en welkom
11.00 uur Moeder Maria zing met ons
12.00 uur Picknick 
13.00 uur Aan de slag met kaarsen
15.00 uur Gezinsviering aan de Lourdesgrot Katwijk 
16.00 uur Afsluiting

Na de viering is er nog gelegenheid om samen onder 
het genot van een drankje na te praten. 

We kijken ernaar uit om jullie te verwelkomen op 
deze speciale dag vol liefde, licht en verbondenheid!

Aanmelden kan tot woensdag 5 juni 2024 via de QR 
Code of www.martinuscuijk.nl 

Familiedag 15 juni 2024
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